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Vertaling 

 

In verband met de aardbeving en na-schokken die een deel van de Molukken 

teisteren, waarbij diverse kerken, kantoren en woningen schade ondervonden alsook 

slachtoffers, roept het Synodebestuur ons allen op om ons medeleven te betuigen en 

dit natuurgeweld in onze gebeden te gedenken. Moge de Heer zich over hen 

ontfermen. 

In onze gevoelens van medeleven “Alé rasa beta rasa” vraagt het Synodebestuur u 

om financiële steun, die rechtstreeks zal worden overgedragen aan de Geredja 

Protestant Maluku in Ambon. Van elke gemeente wordt een bijdrage gevraagd van 

minimaal € 100,00. Uiteraard is het de gemeente (Kerkenraad) vrij om de bijdrage te 

verhogen. 

U wordt verzocht uw bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken naar: 

IBAN NL24 INGB 0002 3152 69  
Geredja Indjili Maluku, Houten 
o.v.v. Gempa 

 

Laten wij allen met gulle hand geven, wetende dat wij daarmee onze eigen broeders 

en zusters helpen. 

Uw aandacht, begrip en bijdrage moge de Heer der Kerk verheerlijken. 

Moge de Heer, Bron van alle Leven, ons allen steeds Zijn Liefde betuigen en ons 

rijkelijk zegenen, opdat wij elkaar tot zegen mogen zijn en vele mensen tot eer en 

verheerlijking van Zijn Naam. 

Met vriendelijke groet en Zegenbede in de liefde van Christus. 

 

Het synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 

Voorzitter,            Secretaris, 

w.g.              w.g. 

Pdt. O. Matulessy                  pdt. J.M. Pattikawa 

 

P.S. Verzoek deze brief ook aan de gemeente 

        voor te lezen, opdat zij onze broeders in  

        Maluku in hun gebeden gedenken  

 


